VOORBESCHOUWING OLAT CLUBWEEKEND 23—25 OKTOBER 2026

Traditiegetrouw organiseert OLAT tweejaarlijks
een wandelweekeinde/clubreis naar de
Ardennen of de Eifel. Dit jaar gaat de reis naar de
Duitse Eifel, waar we van vrijdag 23 tot en met
zondag 25 oktober drie verschillende etappes
van de Eifelsteig wandelen. We bezoeken een
gebied waar we met de normale clubreizen niet
kunnen komen, omdat het voor een eendaagse
tocht te ver rijden is.

Tijdens dit wandelweekeinde verblijven we in de
jeugdherberg van Daun, waar je naar keuze in een
tweepersoonskamer (tegen een kleine toeslag) of in
een vierpersoonskamer kunt overnachten. Ontbijt en
avondeten zijn in de jeugdherberg en op zaterdag en
zondag krijg je een lunchpakket mee.

Op vrijdagmorgen is het vertrek vanaf de bekende op-
stapplaatsen in Sint-Oedenrode, Eindhoven, Leende en
Nederweert. Na een busreis van ca. 3 uurtjes vanaf
Leende bereiken we het plaatsje Manderscheid,
middenin de Vulkaneifel; een gebied van vulkanische
oorsprong waar diverse ‘Maare’ liggen. Dat zijn oude
vulkaankraters die volgelopen zijn met regenwater en
nu een meer vormen. Als onderdeel van het Nationaal

Park Eifel is dit één van de allermooiste gebieden van
de Duitse Eifel.

Vanwege de langere reistijd is de wandelafstand op
vrijdag beperkt tot 22,7 km (vanaf Manderscheid) of
16,1 km (vanaf Tettscheid). En je hebt vandaag de
tijd, want de wandeling eindigt voor de deur van de
jeugdherberg. En of je daar om 16.00 uur of om 18.00
uur aankomt, is verder niet van belang. Als je maar op
tijd bent voor het avondeten! Een relaxte dag wande-
len dus.

Vanaf Manderscheid voert deze etappe van de
Eifelsteig (gezamenlijk met het Lieserpfad) in noorde-
lijke richting, allereerst door het prachtige dal van het
riviertje de Lieser. Dan weer hoog boven de rivier, dan
weer langs de rivier, wandelen we door een diep inge-
sneden rivierdal. Nergens zijn wegen of huizen te be-
kennen en we zijn letterlijk en figuurlijk één met de
natuur. Enkele kilometers verder komen de wande-
laars van de kortere route erbij. Zij starten vanuit het
plaatsje Tettscheid bovenop de bergkam en dalen af
naar de rivier en de Eifelsteig.

De route is niet altijd even gemakkelijk; er zijn soms
stevige hoogteverschillen te bedwingen en het pad is
niet altijd breed. Je hoeft echter nergens te
klauteren of andere rare capriolen uit te
halen. Reken vandaag op ca. 645 m omhoog
en 575 m omlaag op de langste route.

Uiteindelijk verlaten we het dal van de Lieser
en klimmen we via de Eifelsteig naar het
dorpje Schalkenmehren, waar diverse hore-
cagelegenheden zijn. Wat volgt is een prach-
tig traject langs maar liefst drie vulkaan-
meren, waarbij wel telkens de kam tussen
twee meren beklommen moet worden
alvorens je weer afdaalt naar het volgende
meer. Bij Geminden hebben we nogmaals
de gelegenheid om wat te drinken, voordat



de laatste afdaling naar Daun begint waar de
route bij de jeugdherberg eindigt.

Voor wie deze dag nog niet lang genoeg was:
je kunt ‘s avonds een bezoek brengen aan
het plaatsje Daun en de horeca aldaar (ca.
1,5 kilometer wandelen en natuurlijk dezelfde
afstand weer terug).

Na een hopelijk goede nachtrust en een lek-
ker ontbijt vertrekken we om 08.30 uur met
de bus vanaf Daun naar het plaatsje
Landscheid. Dat is ca. 30 minuten rijden.
Ook vandaag is het weer de Eifelsteig die we, ook nu
in noordelijke richting, volgen.

Er kan worden gekozen uit afstanden van 29,3 km
(start in Landscheid), 21,9 km (start bij de Grosslitger
Mihle) of 17,9 km (start bij klooster Himmelrod). De
route is, met name in het tweede deel, weer eenzaam
en afgelegen zonder dorpen en verharde wegen. Dat
betekent helaas ook dat er na klooster Himmelrod
geen enkele horecagelegenheid is. Neem dus voldoen-
de eten en drinken mee voor onderweg.

Vanaf Landscheid voert de Eifelsteig allereerst onder
de autosnelweg door om dan over brede boswegen het
riviertje Salm te volgen tot aan de Grosslitger Mhle.
Dit eerste traject is relatief vlak en goed begaanbaar.
Vanaf de Grosslitger Mihle zijn er wat smallere wan-
delpaden en bereiken we het bekende klooster Him-
melrod, de enige horecagelegenheid waar we langsko-
men en die vanaf 11.30 uur open is.

Na het klooster verlaten we het dal van de Salm en
gaan we over de heuvelrug via het dorpje Grosslitgen
naar het dal van de Lieser. Hier treffen we opnieuw het
Lieserpfad, dat we ook gisteren een stuk volgden. Dit
gedeelte van het Lieserpfad is ook heel erg mooi;
100% natuur zonder wegen en huizen en alleen het
kabbelende water en het geluid van vogelgezang. Net
als gisteren gaat de route weer steeds omhoog en om-
laag, dan weer langs de rivier en dan weer op grotere
hoogte om een rotspartij te kunnen omzeilen. De
hoogteverschillen zijn pittig; ca. 650 m klimmen en
600 m dalen op de langste afstand.

Het dal van de Lieser volgen we nu helemaal terug tot
aan Manderscheid. In Manderscheid zijn er voldoende
gelegenheden om de inwendige mens te versterken,
voordat we met de bus weer naar ons overnachtings-
adres in Daun terugkeren. Een prachtige dag wandelen
zit er weer op.

Op zondag is de laatste wandeldag van deze clubreis
aangebroken. Ook vanochtend worden we met de bus
weggebracht en wandelen we terug naar het centrum
van Daun.

Er zijn drie wandelafstanden mogelijk. De langste af-
stand is 24,9 km en start in het plaatsje

Gerolstein. Vanuit Buscheid is het mogelijk om 20,8
km te wandelen en vanuit Neroth is het 14,1 km tot in
Daun.

De langste afstand start aan de rand van Gerolstein
om allereerst een forse klim te maken naar het uit-
zichtpunt over de stad Gerolstein. Via uitgestrekte
naaldbossen gaat het verder in de richting van
Buscheid waar de wandelaars van de 20,8 km bij de
route aansluiten. Over de hoogvlakte gaat het door
eindeloze bossen ten zuiden van het plaatsje

Neroth, waar we ook de deelnemers aan de kortste af-
stand ontmoeten.

De route is vandaag wat minder spectaculair dan de
eerste twee dagen, maar is zeker de moeite waard.
De hoogteverschillen zijn weer fors met 775 m klim-
men en 830 m dalen op de langste afstand. Behalve
op het allereerste gedeelte zijn de klimpartijen echter
veel minder steil dan de eerste twee dagen. Ook de
paden zijn breder en gemakkelijker.

Wie graag een café bezoekt, kan met een kleine om-
weg naar café Mausenfalle in Neroth wandelen. Dit is
het enige café onderweg vandaag.

Als we de verkeersweg L27 oversteken, is er een rust-
plaats met bankjes waar het lunchpakket genuttigd
kan worden. Minder dan een kilometer verder is er nog
zo'n mooie plek met bankjes bij een uitzichtpunt.
Uiteindelijk bereiken we Daun, waar we het wandel-
weekeinde aan de Marktplatz beéindigen met een lek-
ker drankje alvorens we met de bus terug naar Neder-
land gaan.




Voor wie er tegenop ziet om alleen te wandelen, is het
tijdens dit weekeinde ook mogelijk om als groep te
wandelen. Met één van de commissieleden als begelei-
der kun je dan de trajecten van 22,7 km (dag 1), 21,9
km (dag 2) of 20,8 km (dag 3) wandelen. Op de korte-
re afstanden kan dat ook, maar dat is dan in overleg
(waarschijnlijk wacht je dan bij het startpunt tot de
deelnemers van de langere afstand daar langskomen
en gaat het vanaf daar als één groep verder). Je mag
natuurlijk, zoals gebruikelijk, altijd op eigen gelegen-
heid wandelen. De route is volledig en duidelijk gemar-
keerd. Maar overschat jezelf, gezien de hoogtever-
schillen, niet.

Tijdens deze driedaagse hebben we geen soeppost,
omdat dit logistiek moeilijk te regelen is. Dan moeten
we namelijk met een aparte auto gaan rijden, daar

vervoer van een gasfles in de touringcar niet is toege-
staan.

Inschrijven voor dit wandelweekeinde kan vanaf nu tot
twee maanden voor vertrek op de website van OLAT
onder ‘actuele inschrijvingen’ (www.olat.nl/actuele-
inschrijvingen). Binnen twee maanden voor vertrek is
de inschrijving op aanvraag, want dan moeten wij
eerst informeren of er nog plaats is in de jeugdher-
berg.

Let op! Voor het wandelweekeinde gelden afwijkende
annuleringsvoorwaarden. Deze zijn na te lezen op de
website www.olat.nl/clubreizen.

-Jago Mulder-
Commissie Clubreizen



